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Uitnodiging 
 
Op donderdag 10 maart komt Andre van Zuijlen met een 
presentatie over zijn reis naar Zuid-Afrika in 2004. Andre 
kennende zullen we weer schitterende foto’s te zien krijgen en 
veel te horen krijgen over Zuid-Afrika en de flora aldaar. 
Locatie: Yuverta vmbo Nijmegen, Marga Klompélaan 37 
(voorheen Helicon). Aanvang 19.30 uur. 
 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 april ook weer in 
Yuverta. Over de invulling van deze avond beraden we ons nog. 
 

Theo 
 



Verslag 
 
Uitgestelde nieuwjaarsbijeenkomst bij Riet 
 
Aanwezig: Jan Braks, Nia van der Burgt, Lieda Dekker en Henk, 
Antoon Goossens, Ben Groen, Theo Heijnsdijk, Loes Jap-Tjong , 
Johanna Jongekrijg, Riet Maessen, Jac Niessen en Roland 
(parttime). 
 
De nieuwe regels, uitgesproken door een opgeluchte minister 
Kuipers, gaven het fiat om een bijeenkomst te kunnen plannen. 
Riet was zo vriendelijk om haar huis weer gastvrij voor ons open 
te stellen. En wij? Wij voelden ons als koeien die in de lente voor 
het eerst weer de wei in mochten. 
Nou ja onze leeftijd laat dat gedartel niet zo toe, maar het gevoel 
elkaar weer te mogen spreken, het gevoel dat het ‘oude normaal’ 
weer terug kwam, gaf dat zelfde effect als bij de bovengenoemde 
koeien. 
De sfeer zat er direct in. Onder het genot van een drankje 
wisselden we nieuwtjes uit, verhalen over verblijf op Lanzarote, 
verhuizing Van Lieda naar Henk. Ook de minder leuke zaken 
kwamen aan de orde. Het gedachteniskaartje van Piet werd nog 
eens gelezen met een ‘och Piet’….. 
En dan natuurlijk een leerzame enthousiaste uitwisseling van 
informatie tussen de ‘echte’ leden over de zo geliefde cactussen 
en andere vetplanten. De verdeling van de mooie tekeningen van 
Sedums onder leiding van Ben verliep vlekkeloos en ieder vond 
wat van zijn/haar gading. Zo we stonden we weer even stil bij het 
verlies van Ludwig, hij liet ons dit geschenk na. 
Ondertussen werd de heerlijke soep en de quiche genuttigd en 
zeer gewaardeerd. 
Helaas was een aantal leden verhinderd: Gerard, heel veel sterkte 
en beterschap. Ook Kees veel sterkte. Vanwege werk verhinderd: 
Trees en Mireille. Om andere redenen: Tijs en Wilma. 
Ik begreep dat ook de kascontrole op rolletjes liep en het 
financiële verslag goed gekeurd werd. Een rustig gevoel… 
Er zijn plannen besproken: cactusmarkt dit jaar of toch niet, waar 
dan en op welke locatie? Bijeenkomsten in de school kan dat 
nog? En verdere vage plannen. Het bestuur gaat zich erover 
buigen. 



 

 
Tussendoor kwam Roland even goedendag zeggen en een 
praatje maken. Altijd boeiend. 
Tegen 20.30 uur vertrokken een aantal leden en ontstond heel 
toevallig een heel gezellige nazit. 
Onze katten werden uit en te na besproken. Enige trots konden de 
eigenaren niet vermijden. We babbelden zeker twee uur door en 
genoten ervan: zoals gezegd terug naar het oude normaal. 
 

Loes Jap-Tjong 
  

Onder het genot van een drankje…….. 



Piet Giepmans 
 
Piet was een 
markante man. 
Dat hij zo 
liefdevol met de 
plantjes omging 
heeft mij wel 
eens verbaasd. 
Op de jaarlijkse 
plantenmarkt 
kon hij zo 
smakelijk over 
de planten 
vertellen. Als je 
een plantje op 
het oog had bij 
hem, dan kreeg 
je er een heel 
verhaal bij en 
vaak werd het 
plantje of plant 
dan ook 
gekocht. 
Met het jaarlijkse 
uitje ging Piet 
graag mee, hij 
koos vaak een 
auto met een paar dames erbij. Hij kon zo een beetje flirten of 
zonder dat het afgesproken was een ijsje eten met een van hen. 
Toen we op de terugweg waren van een bezoek aan Cok 
Grootschoten, was hij zo moe dat hij spontaan in slaap viel. Dat 
was erg aandoenlijk. 
Op een uitje naar Duitsland (naam even kwijt) liepen Piet en ik 
samen door een pad en opeens zag ik een bolletje op de grond 
liggen. Toen ik het opraapte zagen we dat het een copiapoa was. 
Ik heb het meegenomen, het was toen 2 cm. 
Piet zei, met een lachend gezicht, gestolen goed gedijt niet. 
Maar zie de foto, het leeft nog steeds na al die jaren. 
Nu krijgt het nog wat extra’s omdat het je aan Piet herinnert. 



Theo en ik hebben hem verschillende keren opgehaald en 
thuisgebracht. 
Als we hem dan tot de deur brachten, vroeg hij om nog even 
binnen te komen, wat we ook deden, en we bekeken de plantjes 
die hij nog had. 
Hij voelde zich volgens mij wat alleen op die plek, zeker nadat zijn 
vrouw was overleden. 
Maar ik denk toch, dat hij een goed en lang leven heeft gehad met 
zijn ups en downs, zoals bij iedereen. 
 

Lieda 
 

 
 
 
 
Op de volgende bladzijde het herinneringsprentje dat we van de 
familie van Piet toegestuurd gekregen hebben. 
 

Theo 
  



 



  



Boekje uit 1929 
 
Als beheerder van de boekenbeurs van Succulenta heb ik de 
beschikking over een groot aantal boeken. Een stuk of 
vijfhonderd. Leuk om eens doorheen te bladeren, maar ze staan in 
plastic kratten op de vliering en ik moet via een vlizotrap door een 
luik klimmen om er bij te komen. Niet echt onder handbereik dus. 
Soms als ik een boek verkocht heb en dan dus wel die vliering op 
moet, zie ik een paar boekjes die ik nog niet zo goed ken en ik 
neem ze dan mee naar beneden om nader te bekijken. 
Zo stuitte ik op een paar boekjes van de Duitser Wilhelm von 
Roeder. Die zijn rond 1930 uitgegeven. Titels als ”Kakteenzucht 
leicht gemacht“,  “Sukkulenten, Ein Führer für Liebhaber und 
Sammler durch das Reich der Fettpflanzen“ en ”Fehlerbuch des 
Kakteenzüchters‘ uit 1929, een titel die ik niet anders kan vertalen 
dan als „Foutenboek van de cactuskwekers“. Het is een boek met 
allerlei praktische raad. Leuk om naar de tekeningen en foto’s te 
kijken. Het begint al op de eerste bladzijde met een foto van twee 
vrolijk in de camera kijkende kinderen die met hun oren zo 
ongeveer in een ferocactus zitten. De foto is ter illustratie van een 
gedicht onder de titel “Papas Lieblinge’.  



We vergeten wel eens dat we bevoorrecht zijn door de  
razendsnelle technische vooruitgang van de laatste decennia. We 
kunnen desgewenst vanaf de Canarische eilanden de verwarming 
aanzetten of het kattenbakje vullen met brokjes. In dit boekje 
moeten we het doen met de technische voorzieningen uit die tijd: 
een gloeilamp om een houten zaaibakje te verwarmen en een 
theelichtje onderin om in geval van stroomuitval of een kapotte 
lamp te voorkomen dat het zaaisel te veel  afkoelt. Maar wel een 
speciale afvoer voor condenswater, toegelicht met een aparte 
tekening. 

 
Het mooiste vond ik een afbeelding in het 
hoofdstukje over het bestuiven van 
bloeiende planten (volgende bladzijde). 
Als je geen marterharen penseel hebt, 
kan je altijd nog een kattenstaart 
gebruiken om de bestuiving uit te voeren. 
  



Achterin bevindt zich nog een aantal advertenties. 
Onder andere voor standaards en meubelstukken om je planten 
mooi uit te stallen. Zie de volgende bladzijden. 
 

Theo 



  



 



Cactuslamp 
 
In een Duits blad 
uit 1998 vond ik 
het verhaal van 
een echtpaar dat 
in een kleine 
kwekerij op het 
Duitse 
waddeneiland 
Sylt de 
cactuslamp van 
de afbeelding 
hiernaast zag 
staan. De 
schijven waren 
van keramiek. 
De onderste 
schijf en de kap 
waren wit en de 
‘oren’ 
respectievelijk 
groen en bruin. 
De prijs van  DM 
850 vonden ze 
toch wel te hoog. Bij een volgend bezoek werd de prijs na 
onderhandeling tot DM 650 verlaagd. Nog steeds te hoog vonden 
ze. 
Toevallig zagen ze later eenzelfde lamp in de buurt van Hamburg 
in een etalage staan. De lamp was net binnen en nog niet 
geprijsd. Ze kregen de lamp zo mee om thuis te kijken hoe de 
kleurstelling paste in het interieur. Ze hoefden niet eens een adres 
op te geven. Ze vonden de lamp prachtig staan, maar toen ze de 
prijs hoorden was het tandenknarsen. Maar schoonmoeder 
besloot hen de lamp cadeau te doen voor Kerstmis. De 
uiteindelijke aankoopprijs werd niet vermeld. Of ze schoonmoeder 
als dank een schoonmoedersstoel gegeven hebben waag ik te 
betwijfelen. 
 

Theo 


