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SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE AFDELING NIJMEGEN

Theo Heijnsdijk 0487 — 542704
voorzitter th.heijnsdijk@gmail.com
Johanna Jongekrijg 0485 - 880300
penningmeester jjongekrijg@ziggo.nl
Riet Maessen 024 — 3440425
secretaris rietmaessen@xs4all.nl

BIBLIOTHECARIS
Lieda Dekker 0487 — 561803
liedadekker@icloud.com

REDACTIE NOVIOCACTUM
Theo Heijnsdijk 0487 — 542704
th.heijnsdijk@gmail.com

Contributie: € 15,- per jaar.

gironummer NL12ABNA0805932216 tnv J. Jongekrijg en/of T.
Heijnsdijk.

Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30

precies.
Afdeling
Nijmegen
«

succulenta

Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers
van cactussen en andere vetplanten



UITNODIGING

Geacht medelid,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering op dinsdag 4
februari om half 8 bij VMBO Groen Helicon Nijmegen.

De agenda is als volgt:
Opening jaarvergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Begroting 2020
8. Bestuursverkiezing
9. Jaarprogramma 2020
10. Locatie voor de bijeenkomsten
11. Bijzondere plantenmarkt
12. Noviocactum
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ad 8.Theo Heijnsdijk is aftredend maar wel herkiesbaar. Andere
kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich aanmelden
bij het bestuur.

Riet Maessen, secretaris

Na de vergadering kan Johanna verder gaan met haar verslag van
de cactusreis die ze met Riet, Nia en Jac en nog een aantal
anderen afgelopen zomer maakten naar cactuskwekerijen in
Duitsland (en Nederland).



Op
dinsdag 10 maart

(let op, dit is de tweede dinsdag in maart).

gaat Riet ons beelden laten zien van de (groeps)reis naar
Madagaskar die ze vorig jaar gemaakt heeft.

Pachypodium rosulatum var. gracilis in het nationaal park Isalo op Madagaskar.
Foto Riet Maessen.



JAARVERSLAG 2019

Succulenta afdeling Nijmegen

1. Bestuur.

Het bestuur bestond uit de volgende 3 leden:
Theo Heijnsdijk . voorzitter

Riet Maessen . secretaris

Johanna Jongekrijg : penningmeester

Rooster van aftreden:

2020 Theo Heijnsdijk, voorzitter. Theo is herkiesbaar.
2021 Johanna Jongekrijg, penningmeester

2022 Riet Maessen, secretaris

Bibliothecaris: Lieda Dekker
Redactie NovioCACTUM: Theo Heijnsdijk

2. Contributie.
De contributie bedroeg €15,00. Contributie huisgenootleden
€7,50.

3. Ledenbestand.

Op 1 januari 2019 telde de afdeling 20 leden, waarvan 1 erelid en
4 huisgenootleden.

Er kwamen geen leden bij, evenmin vielen er leden af.

4. Bijeenkomsten.

De bijeenkomsten waren over het algemeen bij Helicon VMBO
Nijmegen, Marga Klompélaan 37.

De Nieuwjaarsborrel in JANUARI was bij Riet thuis.

Op de jaarvergadering in FEBRUARI werd Riet Maessen herkozen
als secretaris. De rest van het bestuur bleef ongewijzigd. Ook blijft
Lieda de afdelingsbibliotheek beheren. En Theo blijft de redactie
van ons digitale NoviocacTum doen. Contributie bleef gelijk. De
avond werd verder nog gevuld met “een plant met een verhaal”.

In MAART gingen wij haar Andre thuis waar we een geweldige

presentatie kregen over zijn reis naar Mexico medio 2013.



In de APRIL hield Mireille haar uitgestelde macro-quiz, altijd goed
voor veel plezier.

In MEI kwam Wim Alsemgeest met een presentatie getiteld: “Met
een camper door het zuidwesten van de USA, 2010.”

Ons reisje ging dit jaar naar Maas en Peel, waar we allereerst te
gast waren bij Jac Huys. Hierna bezochten we het plantencentrum
in Ospel en vervolgens bezochten we nog de liefhebbers Harry
Knapen en Williejan Rooijakkers. Een zeer geslaagde dag.

In JUNI was er kasbezoek bij Lieda.

Voor de 42°¢ keer werd de bijzondere plantenmarkt in het
Kolpinghuis gehouden, deze keer een week later wegens het 100-
jarige jubileum van onze vereniging. Deze mijlpaal werd uitgebreid
gevierd in het weekend van 15 en 16 juni in de Uithof te Utrecht
De kasbezoeken in JuLl en AUGUSTUS waren bij resp. Riet en Theo
en Loes.

De SEPTEMBERAVOND werd gevuld met een lezing van Wiebe
Bosma: “Stapelia-achtigen; van oost naar west, van noord naar
zuid.”

In OKTOBER vertelde Ludwig over zijn China-avontuur samen met
onder andere. Henk Viscaal; het werd een zeer aparte belevenis.
In NOVEMBER hadden we “planten op tafel”, altijd goed voor een
levendige avond.

Voor de tweede maal dit jaar op de derde dinsdag in DECEMBER,
hield Andre voor ons een lezing, deze keer over Peru.

5. Financién.
Zie hiervoor het financieel verslag van de penningmeester.

6. Slotwoord.

Bovenstaande korte opsomming van de invulling van onze
avonden is, voor wie wil, nog eens uitgebreid na te lezen in de
verslagen van ons afdelingsblad NOvVIOCACTUM
(https://succulenta.nl/afdelingen/). Nog steeds door Theo elke
maand met aankondiging van onze eerstvolgende clubavond per
mail naar al onze leden verstuurd.

Omdat wij nu samen met de Groei en Bloei club zaalhuur betalen
komen we niet meer uit met onze inkomsten. Een overweging
voor de komende jaren zou kunnen zijn om huiskameravonden te
gaan houden.



De 42° markt bracht wat minder bezoekers dan de afgelopen twee
jaren.

Ondanks wervingsactiviteiten bij het 100jarig jubileum hebben we
als afdeling geen nieuwe leden gekregen. We zullen het nieuwe

jaar ingaan met onze alsmaar ouder wordende maar nog steeds
enthousiaste leden.

Namens het bestuur de allerbeste wensen.

Januari 2020, Riet Maessen, secretaris



Concept jaarprogramma 2020

7 jan Nieuwjaarsborrel bij Theo en Loes

4 febr  Jaarvergadering; Johanna: reisje met de Belgen

(2)

10 maart Riet: reis naar Madagaskar

7 april Theo: eigen planten

12 mei Planten op tafel

23 mei?  Dagje uit: Rikus, Zuidas Amsterdam
2 juni Bezoek Johanna

21 juni 43¢ Bijzondere Plantenmarkt in het Kolpinghuis
7 juli kasbezoek Mireille/Ludwig

4 aug kasbezoek Mireille/Ludwig

? sept Wiebe Bosma: Madagaskar 1

? okt Ludwig? Tijs?

? hov ?

? dec Mireille: macro quiz



VERSLAG

Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2020
Hetis zover.............

De vraag om zelf een verslagje te schrijven over de Nieuwjaars
‘receptie ’bij ons in Appeltern, voelt een beetje als de slager keurt
Zijn eigen vlees. Maar ‘met zak en groeze’) zouden de Belgen
zeggen gaan we ervoor...

De voorbereidingen zijn in volle gang. Extra stofzuigen, moeten de
ramen? ‘Nee joh het is toch donker!” Hoeveel stoelen en hoe
zetten we de bank zo gunstig mogelijk neer om een mooie kring te
maken. Over dit laatste wordt er door de partner en partner van
even flink gesteggeld. Zij (natuurlijk) krijgt haar zin. De verlichting.
De stoelen worden uit het hele huis bij elkaar ‘geraapt’. Dan de
inkopen. Wie komen er en hoeveel? We weten het niet en gaan uit
van het maximale aantal en stemmen de inkopen daar op af.

De appeltaart wordt op verzoek van de partner gebakken. Fijn om
te weten dat de noten in de taart — na eindeloos kraken, pellen en
fijn maken- van onze eigen bomen zijn. De appels dit jaar helaas
niet. Waar we vorig jaar de hele winter nog konden genieten van
eigen, onbespoten appels, is het dit jaar met een armzalig klein
aantal snel afgelopen.

De eerste gasten zijn Mireille en huisgenoot. Het wordt snel
duidelijk dat we een gemeenschappelijke hobby hebben: struinen
in kringloopwinkels. We wisselen foto’s en verhalen over sommige
van onze bijzondere vondsten enthousiast uit. Vol bewondering en
vertederd wordt er naar een foto van een klein heel oud glazen
flesje gekeken. Trots wordt verteld * dit vond ik tussen rommeltjes
in een bakje en ja het is echt heel oud!

Als er geen anderen komen, is de kring wel erg groot! Maar dan
druppelen Johanna, Riet, Lieda, Gerard, Nia en Jacques binnen.
Er zijn afmeldingen van Ludwig (in het buitenland) en Tijs. En op
het laatste moment van Antoon Goossens (net terug uit het
ziekenhuis) en Ton Ramak (net naar het ziekenhuis).

Johanna en Riet brengen een prachtige bos bloemen mee en de
wijn van Lieda drinken we zeker met in gedachten een toast op
jullie gezondheid, op.



Gezellig praten
we elkaar bij,
over de laatste
nieuwtjes,
reiservaringen
worden
(sommige van
heeeel ver,
andere
dichterbij)
gedeeld en de
afgelopen
feestdagen
komen even ter
sprake.

Ook wordt er
even, echt heel
even stilgestaan
bij het krimpen
van de club. We
willen het
eigenlijk niet
weten, maar toch...

Alle zieken wensen we beterschap! ledereen alsnog een goed,

Het boeket dat Johanna en Riet namens de afdeling
meebrachten

Mede namens Theo,
Loes Jap-Tjong.

*) met ‘zak en groeze’ is West Vlaams voor ’ helemaal’.



