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Afdeling ‘ Wageningen en omgeving’ van Succulenta, 

Koninklijke Nederlandse vereniging van liefhebbers van cactussen en 

andere vetplanten 

 



Wie is Wie 

 
Mijn naam is Eric van Workum en woonachtig in Herveld. 57 jaar geleden 

geboren in een fruittelersgezin, als oudste van 3 zonen. Opgegroeid met alles 

wat groeit en bloeit: de natuur zien als een wonder. Uit een klein zaadje 

groeit een prachtige plant.  

Onze vader had meer liefhebberij in planten dan in fruit en na de afschaffing 

van de teeltvergunning eind 60-er jaren begon hij naast het fruit samen met 

moeder (tuindersdochter uit Lent) met het telen van planten. Begin 70-er 

jaren werd het eerste kasje gebouwd en in 1978 werd overgestapt naar het 

telen van cactussen. 

Toen maakte ik voor het eerst kennis met leden van succulenta: Herman 

Koningsveld vond in onze Mammillaria rhodanta meer dan 30 verschillende 

typen, die inderdaad uiterlijk enigszins verschilden. 

Als kind had ik onder de pruimenbomen mijn eigen bloementuintje. Ook 

maakte ik mijn eerste planten: verschillende typen coleus, die mijn vader 

aanvoerde op de bloemenveiling in Ressen en later in Bemmel. Ook de 

bryophyllum was een leuke inkomstenpost. 

Na de studie op de Tuinbouwschool mocht ik als dienstplichtig soldaat onder 

de wapenen. Na een jaar in Duitsland de koningin gediend te hebben, begon 

ik als bedrijfsleider bij een kwekerij in het “Aalsmeerse”. Bij dit 

jongplantenbedrijf maakten we stekken van begonia, hortensia poinsettia en 

hibiscus. Met als opvulteelt in de rustige tijd bloeiende begonia’s en 

hortensia’s. 

Na 5 jaar veel ervaring opgedaan te hebben, begon ik in september 1993 thuis 

mee te helpen. In december overleed plotseling mijn vader op 60-jarige 

leeftijd. 

Samen met moeder hebben we het bedrijf voortgezet. In 1996 ben ik 

getrouwd met Rina en zijn we in het ouderlijk huis bij de kwekerij gaan 

wonen. Moeder heeft in het dorp een huis gekocht en komt tot de dag van 

vandaag nog elke dag meehelpen. 

Ons huwelijk werd gezegend met 4 kinderen, waarvan jullie de oudste (Dirk-

Jan) wel kennen. Na de geboorte van Dirk-Jan heeft Rina haar baan opgezegd 

en helpt ze mee op de kwekerij.  Op onze beurt hebben wij onze kinderen het 

respect voor de natuur en Gods schepping door proberen te geven. 

Op de afdelingsbijeenkomsten geniet ik van de dialezingen van liefhebbers, 

die in oorden zijn geweest waar ik nooit zal komen. Ook de grote 

verscheidenheid van de succulenten vind ik prachtig. Hier zie je dat de 



planten zich op verschillende manieren hebben aangepast aan de 

klimaatomstandigheden om te overleven. Wat is de natuur toch prachtig!!! 

 

 
 

 

 

Activiteiten Succulenta Wageningen 3 mei en 3 juni 2023  

 
Als je moet opsommen welke activiteiten onze afdeling echt tot een afdeling 

maken zijn dat niet de soms fantastische lezingen met soms bijzonder mooie 

plaatjes, niet de prachtige voor een habbekrats te verkrijgen planten en ook 

niet de nieuwste wetenschappelijke inzichten over “onze” planten. Neen, het 

gaat om het gewone onderlinge contact van de leden waarin allerlei 

alledaagse handigheden en wetenswaardigheden over onze planten, maar ook 

zoveel meer kan worden uitgewisseld. 

Het reisje, vroeger vaak de enige, maar nu nog steeds een uitgelezen weg om 

bij andere kwekers langs te gaan, planten te verwerven maar ook de anderen 

(nog?) beter te leren kennen. Ben Tänzer had nu voor woensdag 3 mei zelfs 

een internationale excursie naar ons vroegere wingewest België 



georganiseerd en met moeite daarvoor 8 leden en aanhang uiteindelijk 

daarmee naar toe gekregen. 

We reden met drie auto’s omdat de verbinding Cothen-België via 

Wageningen voor  Ad van der Mispel iets te veel om was, zodat hij 

rechtstreeks ging. Aanvankelijk reed ik netjes in de goede richting, maar Ben 

die al aan de file op de ring rond Antwerpen dacht, reed ons al snel voorbij, 

waarop Johan zei ach wij komen er ook wel. Dat klopte want op de ring rond 

Antwerpen karden wij Ben met zijn bus weer vlot voorbij, maar na een kort 

Verstappen momentje van Ben nam hij daarna toch weer de leiding om die 

niet meer uit handen te geven, zodat hij als eerste in Rumst was. Om Ben nog 

wat meer eer te gunnen reed ik toen maar vrolijk kwekerij Cactusflower 

voorbij om enige kilometers verder in het mooie Antwerpse weer rustig om te 

keren. Omdat het oogsten der bloemkolen in volle gang was, was Ward 

Verschueren ons bezoek helemaal vergeten en dus was de deur naar de 

kwekerij dicht. Na enig telefoneren kwam hij er snel aan en verontschuldigde 

zich. Al snel bleek dat hij door corona wat minder van zijn succulenten kon 

afzetten en daardoor nu weer meer afhankelijk van de bloemkoolteelt was. En 

ook daarin was hij door de hoge energieprijs ook weer wat later dan normaal. 

Dat was trouwens ook wel wat te merken aan de wat rommeliger opstelling 

en verzorging van de planten dan in het verleden. Toch was er een keur van 

meer of minder zeldzame succulenten te vinden, waar door de aanwezigen 

volop gebruik van werd gemaakt, behalve door Kathelijne die zich twee 

bloemkolen bij Ward aanschafte…..  

John zocht weer wat mooie exemplaren op om de verzameling uit te breiden, 

Paul leefde zich ook lekker uit en Ad bleef maar zoeken naar een goedkope 

Uebelmannia die hij echt vorige keer hier had gespot, maar uiteindelijk bleek 

de prijs ervan hem toch te gortig. Alleen Ben al dan niet in toom gehouden 

door Lo gedroeg zich keurig.  

Daarna reden we richting Turnhout, eerst voor een uitgebreide lunch in de 

Lunch Garden, we zijn per slotte niet voor niks helemaal naar België gegaan, 

en daarna op bezoek bij Maurits Huygaerts en zijn vrouw Marie-Louise met 

hun interessante collectie. Marie-Louise heeft een bijzondere collectie 

stapelia-achtigen en andere succulenten, terwijl Maurits meer in de cactussen 

zit. Daar genoten we van koffie en een stukje koek, waarna we via de tuin 

met veel uitgeplante succulenten al een prachtige Agave attenuata in bloei 

aantroffen. 

Ik probeerde daar een foto bij te maken maar had zoals gewoonlijk meer 

belangstelling voor de plant waardoor de leden op weg naar de kas van 

Maurits er wat scharrig bijstaan, sorry daarvoor. 



 

 
 

Ook bij Maurits werd er behoorlijk ingeslagen, Johan scoorde weer een zeer 

grote jongen, maar ook verder vond iedereen daar veel van zijn gading en dat 

voor absolute bodemprijzen. Had Evert dat maar geweten dan was hij zeker 

alsnog meegegaan. Zo tegen zes uur ’s avonds waren we moe maar gelukkig 

weer in Wageningen. 

 

Op 3 juni precies een maand verder waren we weer in zoverre bijgekomen 

dat we op kasbezoek konden naar de Gelderse Vallei, bij Stephen Bolier in 

Barneveld en “Good-old” Lies in Voorthuizen. Bij Stephen vonden we een 

zeer goed bijgehouden kas met prachtig verzorgde planten, trouwens heel 

veel daarvan verworven binnen onze eigen club. Maar ook zijn moestuin 

oogstte bewondering, want wat stond alles er ook daar weer prachtig gezond 

en zeer goed ontwikkeld bij, er moet daar wel iets bijzonders qua groeikracht 

in de grond zitten, je wordt er gewoonweg jaloers van. Na heerlijke koffie 

met een stukje (boter) koek geserveerd door Pleunie en goede gesprekken 

over de liefhebberij, waarbij we gelukkig zelfs nog één klein foutje, een 

behoorlijke (wol)luisaantasting bij een Aporocactus constateerden, gingen we 

op weg naar Lies in Voorthuizen. Lies was niet in topconditie omdat ze 

waarschijnlijk bij een slang uitrollen een rib had gekneusd. Maar met 



paracetamol hield ze zich groot. Ook hier werden we weer hartelijk 

ontvangen met sap, koek en een kas met zeer uiteenlopende cactussen en 

vetplanten. Ook Lies heeft net als Stephen een gemengde verzameling, maar 

heeft ook de nodige oudere exemplaren.  

 

 
 De kas van Lies Oudshoorn 

 

Heel veel dank voor de hartelijke ontvangst en het was gezellig, leerzaam en 

aangenaam om ook eens in een ander zijn kasje te kunnen kieken. 

 

Coert van Dijk 

 
 

Verslag bijeenkomst 8 juni 
 

Ondanks dat we deze avond weer voor een gesloten deur stonden kon de 

bijeenkomst na enige vertraging toch doorgaan, gelukkig was het mooi weer. 

Er waren 12 leden aanwezig. 

Helaas was er ook het bericht dat Paul Gallmann gevallen is en daarbij zijn 

heup gebroken heeft. Sterkte Paul, het zit je niet mee dit jaar. 

 



- Coert was afdelingsvertegenwoordiger  op de ALV en geeft een korte  

  samenvatting.  Peter Knippels wordt voorzitter van de landelijke vereniging,  

  ook wordt er nog een bestuurslid PR gezocht en voor het tijdschrift een  

  redactielid en redactiesecretaris. 

-Na de zomervakantie gaat de studiegroep over haworthia’s aan de slag. 

-Peter doet een oproep voor een invulling van de decemberavond, alle ideeën  

 zijn welkom.  

-John heeft een bakje met Bowiea volubilis meegenomen voorde liefhebber. 

  

Dirk-Jan presenteert zijn plant van de maand: Tylecodon wallichii. 

Hij heeft de plant als stek gekregen. ’s Winters groeien er aan de top van de 

stengels bosjes blaadjes die in de zomer weer afvallen. De bloemstengel kan 

1,5 m hoog worden met een bosje bloemen die lijken op uienbloemen. De 

plant staat bij Eric in de kas en wordt daar net als de andere planten 

behandeld. 

Het is een sterke plant die in Zuid-Afrika groeit en extreem giftig is, als vee 

hiervan eet is het vlees niet meer eetbaar. 

De volgende plant van de maand wordt in september verzorgd door Ad. 

 

Dan krijgt Joost Riksen het woord. Hij is secretaris van de Nederlandse 

Rotsplanten Vereniging. 

Hij is geïnteresseerd in allerlei aparte planten waarvan de aardorchideeën  

hem het meest aanspreken. Maar ook rotsplanten hebben zijn belangstelling 

en hij heeft bij zijn huis dan ook een rotstuin aangelegd. 

De achtertuin meet 10 x 6 m met daarin een kas die ’s winters vorstvrij op 4 

gr C wordt gehouden, de voortuin is 6 x 6 m. Omdat rotsplanten vooral in het 

voorjaar bloeien is een deel van de tuin gereserveerd voor andere planten 

zodat er het hele jaar wat bloeit. 

 

Bij de aanleg van de alpiene tuin komt onderin puin, daar boven fijnere grond 

en zand. 

Als stenen gebruikte hij serpentijn en daarnaast olivijn split om af te strooien, 

allebei groenig. Later is de olivijn wegens slechte verkrijgbaarheid vervangen 

door Japans split. 

Hij heeft verschillende biotopen aangelegd. 

Maar het meest ideale materiaal is volgens Joost toch tufsteen. Het is poreus, 

er zijn makkelijk gaten in te boren om planten in te plaatsen. Bij natte 

omstandigheden kan er mosgroei ontstaan. Planten zaaien zich uit in de steen 

en het mos. 



 
 

 
   Dianthus Eileen Lever 



We zien foto’s van allerlei prachtige planten, plantjes en bolletjes voor de 

rotstuin. 

Tussen de planten kunnen houtige gewassen geplaatst worden, zij geven 

structuur aan de rotstuin. Bijvoorbeeld Daphne soorten, maar zij hebben als 

nadeel dat ze niet verplant kunnen worden. 

Coniferen worden vaak te groot, daarom halen kwekers stekjes uit 

heksenbezems die dan geënt worden op wilde onderstammen. 

Planten die vochtgevoelig zijn moeten in de winter beschermd worden door 

er een plaatje boven te plaatsen. 

Bemesting kan door 1 x per jaar in november koemestkorrels te strooien. 

  

Veel planten kunnen ook in potten en troggen gekweekt worden. Troggen 

kunnen zelf gemaakt worden met hypertufa, een mengsel van turfmolm, 

cement en zand. 

 

Chris Geris 

 

 

Leerzame avond in Botanische tuin in Utrecht 
 

Door de corona-pandemie kon eerder de excursie naar de Botanische tuin in 

Utrecht niet doorgaan. We hadden geluk, want dit jaar is de tuin in juni ook 

open op donderdagavonden en kon onze excursie doorgaan op 29 juni. Mooi 

op tijd meldden de tien deelnemers zich bij de ingang en gingen we onder 

begeleiding van onze gids Liesbeth op pad. Ze wilde graag weten waar een- 

ieders interesse lag, zodat iedereen aan zijn trekken kon komen. Het weer 

werkte gelukkig mee. Het was bewolkt, met een enkel spatje regen, maar we 

hielden het droog.  

 

Het mag met recht een leerzame excursie worden genoemd. We hebben 

onder andere geleerd over de bestuivingsmechanismen van salvia’s en van 

arisaema’s (Jan op de Preekstoel), over hoogveen, over bloemen op bladeren 

en over vlinders. Het was niet alleen leerzaam, maar ook gezellig en leuk. 

Eigenlijk is twee uur te kort voor een bezoek aan deze botanische tuin. 

Gelukkig kan je de tuin ook op eigen gelegenheid bezoeken. Het is zeker de 

moeite waard. 

 

Tekst en foto’s Peter Knippels 

 



 
Arisaema sp. ( Jan op de Preekstoel) 

 

 
Botanische tuin Utrecht 

 



Activiteitenkalender 

 
Vetgedrukte tekst heeft betrekking op activiteiten van onze eigen afdeling. 

Meer informatie over landelijke activiteiten is te vinden in het 

verenigingsnieuws van Succulenta. 

 

14 september: praatavond en fotowedstrijd met bijzondere aandacht  

                         voor bedoorning 

 

12 oktober: grote najaarsverloting 

 

9 november: lezing Wiebe Bosma over Madagaskar deel 2 

 

14 december: gezellige avond 

 

Kopij gevraagd: kopij voor het decembernummer van Xerophyta graag 

uiterlijk 30 november inleveren.  

 

Contact 

Chris Geris, tel: 0318-417319, email: chrisgeris@planet.nl 

 

Lidmaatschap  

Contributie afd. Wageningen e.o.: € 25, gezinsleden € 12,50 en jeugdleden  

€ 10 per jaar. 

 

Vergaderlocatie 

Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp" 

Floralaan 20/B te Wageningen. Tel.: 0317-411601 

 

Omslagfoto 

Ariocarpus fissuratus                   www.thecactusking.com 
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