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Beste medeleden, 
 
Het onverwachte overlijden van Ludwig drukt ons weer met de 
neus op de feiten: het coronavirus is een gevaar dat ons allen 
bedreigt en dat beslist niet onderschat moet worden. 
Een afdelingsbijeenkomst zit er voorlopig dan ook niet in. Hopelijk 
verloopt de vaccinatiecampagne nu verder vlotjes. Loes heeft in 
ieder geval gisteren (zaterdag 6 maart) de eerste prik gehad. 
Dit nummer is geheel gewijd aan het In Memoriam van Ludwig. 
Riet heeft deze moeilijke maar dankbare taak op zich genomen. 
Dat er geen andere onderwerpen aan de orde komen is ook te 
wijten aan het feit dat er geen kopij is. En dat is jammer, want ons 
Noviocactum is het enige bindmiddel waarover we op het ogenblik 
beschikken.  
Bij dezen dus nogmaals de oproep om een bijdrage te leveren 
voor het volgende nummer. Naast de mogelijke onderwerpen die 
we al zo vaak aangegeven hebben zou het ook mooi zijn als je je 
eigen ervaring met Ludwig op papier zou kunnen zetten. Een 
grappig voorval, een anekdote, een herinnering aan een 
kasbezoek bij hem, enz.  
Voor nu: houd moed, pas goed op jezelf en je naasten en blijf 
gezond. 
 
 

Theo 
 
  



In Memoriam Ludwig Bercht 
(6 februari 1945 – 2 maart 2021) 
 
“Onze” Ludwig, en dan bedoel ik Ludwig als lid van de afdeling 
Nijmegen, kennen we sinds 1995. Volgens Theo, had Jan Reynen 
hem begin 1995 aangesproken met de mededeling dat Ludwig, 
die toen al landelijk bekend was, sinds enige tijd in de regio 
woonde en wel lid zou willen worden van onze afdeling. Maar dan 
moest hij wel daartoe uitgenodigd worden. Hij zou zich niet zelf 
aanmelden. Dus heeft Theo toen een nette uitnodigingsbrief 
geschreven en inderdaad: bij de eerstvolgende afdelings-
bijeenkomst (maart 1995) was Ludwig present. Om niet meer weg 
te gaan. Hij was nu dus net aan zijn 27e jaar als afdelingslid 
begonnen. Later vertelde Ludwig dat hij lid was geweest van de 

Ludwig in 2012 als keurmeester op de afdelingsavond.  



afdeling Utrecht, maar die was opgeheven. Zo kwam het dat ik op 
de presentielijst van 1995 driemaal zijn krabbel vond: in de 
maanden maart, april en oktober. En jawel hoor in oktober gaf hij 
al zijn eerste lezing. Uit de notulen die ikzelf schreef, lees ik dat hij 
voor de pauze een zoektocht naar planten in Argentinië 
behandelde en na de pauze Brazilië en Uruguay; hier had hij een 
ontmoeting met Leopoldo Horst en Rudi Bueneker. Ik eindigde het 
verslag met: “een bijzonder geslaagde avond”. Ook Kees schreef 

En de winnende inzending is….. 



over deze avond een zeer uitvoerig verslag in het Aureool van 
december 1995.  
En zo hadden wij al heel snel in de gaten dat er wel een heel 
bijzonder lid in onze afdeling was gekomen. 
De tweede lezing was al een jaar later, in december 1996, deze 
keer over Zuid-Afrika (eerste deel). Hij was daar vanwege zaken 
en had er 2 vakantieweken aan vastgeknoopt. In januari 1997 
volgde het tweede deel. 
Er volgden nog vele lezingen. Ludwig zei altijd: “zet mij maar 
ergens neer”. Als het bestuur omhoog zat met een invulling van 
een avond, dan konden we altijd op hem terugvallen. Vele 
“zoekplaatjes” kwamen voorbij. Veel plantjes waren op het scherm 
niet eens moeders mooiste, maar dat deerde niet. Ludwig kon 
enthousiast vertellen en we genoten ervan. Gemiddeld een of 
twee avonden per jaar werden door Ludwig ingevuld. 
Op verzoek was hij ook onze keurmeester als wij een avond met 
een plantenkeuring hadden. Diverse keren heeft hij deze taak zeer 
serieus uitgevoerd. 
  
In november 2008 verzorgde Ludwig de in onze afdeling bijna 
traditionele kwisavond. Met vragen als: “Wie is de voorzitter van 
Succulenta?”, “Wat was het geboorteland van Linnaeus?”, 
“Hoeveel pagina’s heeft een jaargang van Succulenta?” en “De 
veldnummer aanduiding HU staat voor: a. Albert Buining, b. 
Leopoldo Horst en Werner Uebelmann, c. Leopoldo Horst” maakte 
hij het de deelnmers niet gemakkelijk. Natuurlijk kwam zijn 
specialisatie in Zuid-Amerikaanse cactussen ook duidelijk naar 
voren: “Lobivia’s komen alleen voor in Bolivia. a. juist, b. onjuist”. 
 
Kasbezoeken bij hem in Eck en Wiel waren er natuurlijk ook: 
Het eerste kasbezoek was op 3 juni 1997.  
Uit het verslag van Kees: ‘De hele avond werd de heer Bercht met 
vragen bestookt en ik moest lang wachten eer ik mijn vraag voor 
kon legen: “Waarom is Gymno castellanosi zo moeilijk?” “Hoezo 
moeilijk?” ”Nou, ik heb ze 2 maal gezaaid. Ze komen goed op 
maar na 3 jaar heb ik er geen een meer!” Antwoord: “ik zou het 
niet weten maar vóór op de kooptafel staan er wel”. En als ik hem 
vertel dat ik hem niet kan vinden loopt hij even mee en pakt 
940069P80. Over geheugen gesproken! Gezaaid dus in 1994 



onder nummer 69 uit zaad verkregen van de heer Pilz onder 
nummer 80’. 
Zelf kan ik mij van het eerste kasbezoek herinneren dat Ludwig 
het echt op een kasbezoek hield. Koffie en versnaperingen dat 
was er toen nog niet bij. 
Maar wat keken wij onze ogen uit. Totaal overdonderd waren wij. 
Wat een kas, (17 x 29 m), wat een planten en wat een vreemde - 
in onze ogen althans- verzameling. Maar hij wilde van zijn geliefde 
gymnocalyciums zoveel mogelijk veldnummers hebben. En dat 
ging ver, heel ver… 
Het eerstvolgende kasbezoek was op 4 juli 2000 (toen wel koffie; 
Kees noteert : “Binnen was er koffie die gretig aftrek vond”) en 
verder schrijft Kees: ”En voor het 25 jaar lidmaatschap van 
Succulenta werd hem deze avond het zilveren speldje van 
Succulenta overhandigd…”. 
Verdere kasbezoeken waren er in juni 2006, juli 2010, augustus 
2013, augustus 2017 en vorig jaar -coronatijd- juli 2020. 
Ook de andere zomerse kasbezoeken, de nieuwjaarsborrels, de 
gewone bijeenkomsten op school, Ludwig was er (als hij niet op 
reis was). 

Ludwig met Kees van Elk tijdens het kasbezoek in 2006. Misschien was de 

kas toen nog ordentelijker dan tegenwoordig. 



  

Kasbezoek bij Ludwig in 2013. “Heb ik het overzicht nog?”. 

Tijdens een kasbezoek bij Theo en Loes in 2019. 



 
Met onze uitjes in het voorjaar of zomer was hij niet van de partij. 
Het weekend was voor Monique. 
Wel ging hij mee in mei 2018 toen we een aantal kwekers in 
Duitsland bezochten.  
Daar maakte Theo met het toestel van Ludwig onderstaande foto. 
Die toont wel aan dat Ludwig genoot. 

 
Ik heb veel van Ludwig geleerd, veel van hem genoten ook. 
 
Ik leerde ook nog een andere Ludwig kennen, namelijk Ludwig, 
naast Henk Viscaal als hoofdredacteur van Succulenta. 
Al heel snel, toen ik het redactiesecretariaat van Jopie Smit 
Reesink overnam, diende Ludwig zich aan om naast Henk vooral 
voor de aanlevering van de kopij te zorgen. Het bleek een goede 
combinatie. Via Ludwig kwam de kopij binnen, ik “verzamelde en 
deelde weer uit aan de andere redactieleden” en uiteindelijk zette 
Henk het om in een fraai geheel. 
Vele goede herinneringen bewaar ik nu aan de ochtenden bij mij 
eenmaal per 2 maanden. Henk achter zijn laptop, ik achter de pc 
en Ludwig bepaalde de volgorde en hoeveelheid “ruimte” die Henk 
moest reserveren voor de foto’s van het artikel, nadat hij de tekst 



al in de goede lay-out had gezet. Een gezellige lunch volgde, 
soms met Roland erbij en dan was het feest want dan kwam 
Roland met haring.  
Op de ritjes naar Henk in Ruurlo in de daaropvolgende maand 

babbelden wij over van alles en nog wat en zo ging ik hem nog 
meer waarderen. Want hoe nauwgezet hij was met redactiewerk, 
hoe rommelig misschien in onze ogen zijn kas, voor mij was hij 
dan gewoon de gezellige Ludwig. Dat hij nationaal en 
internationaal bekend was, niks van allures tijdens deze ritjes of 
bijeenkomsten bij mij of Henk thuis. 
 
Op de landelijke bijeenkomsten zagen we weer een andere 
Ludwig:  
Voor de cactuswereld in Nederland, meer specifiek voor het blad 
Succulenta heeft hij veel betekend. Her en der, tot over onze 
landsgrens, wist hij kopij te verzamelen. Daarover later meer in 
Succulenta.  
  

Een vrolijk moment met Henk Viscaal tijdens de redactiewerkzaamheden. 



 
 
 
 
  

Op 14 november 2019 in 

Wageningen bij de toekenning van 

het predicaat ‘koninklijk’ aan 

Succulenta. Ludwig was er 

bijzonder trots op dat de 

vereniging 100 jaar bestond; de 

100e jaargang van het tijdschrift 

zal hij helaas niet meer in zijn 

totaliteit meemaken. In het 

aprilnummer van Succulenta zal 

een In Memoriam Ludwig Bercht 

komen te staan. 

Ludwig fungeerde nogal eens als 

“huisfotograaf” tijdens landelijke 

bijeenkomsten. 

 



 
Op zijn rouwkaart staat op de voorkant: “Plezier, koester het!” 
Dat past echt bij hem.  
 
Enkele reacties van onze afdelingsleden toen ik zijn totaal 
onverwachte overlijden bekend maakte:  
- een markante persoonlijkheid 
- Ludwig, zo actief, zo betrokken en met zo’n enorme verzameling 
van planten die hij allemaal kende. Trouw bezoeker van de 
bijeenkomsten en altijd goed voor een grap. We zullen hem 
ernstig gaan missen. 
- nauwelijks voor te stellen, zo actief, ondernemend, en ook 
voorkomend in vergaderingen 
- verdrietig en onverwacht 
 
Ludwig: we gaan jou missen, dat is zeker. 
 

Riet 
 

De rouwkaart. Op de foto Ludwig met de naar hem genoemde Gymnocalycium berchtii. 


