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Een arrangement waar Chinezen gek op zijn (vermoedelijk Notocactus magnificus 

en Mammillaria hahniana). Zie het verslag van de oktoberbijeenkomst. 

Foto Ludwig Bercht 
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Bijeenkomsten:  
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen, 
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30 
precies. 

  



 

 UITNODIGING 
 
Op dinsdag 5 november willen we graag planten op tafel zien.  
 
We willen graag planten zien die niet doen wat ze horen te doen. 
Bijvoorbeeld planten met een afwijkende groeivorm of bedoorning, 
gekleurde vlekken, abnormaal groot of klein, bloemen die anders 
zijn dan normaal enzovoort. Als het mogelijk is, neem dan ook een 
exemplaar mee die zich wel aan de regels houdt. Graag horen we 
dan ook het bijbehorende verhaal. 
 
Dan hebben we in het voorjaar ook zaden uitgedeeld. Om te 
beginnen van Johanna de  Albizia julibrissima, de Perzische 
slaapboom. Dan de Agave die bij Riet gebloeid heeft. En tenslotte 
de Parodia (Notocactus) haselbergii van Ifke Brunings. 
Graag zien we wat er van terecht gekomen is (bij mij bar weinig, 
Theo) 
 
Ook is er gelegenheid om plantenfoto’s te laten zien (beamer) en 
het bijbehorende verhaal te vertellen. Graag meenemen op een 
USB-stick. Als het er veel zijn, wil je dat dan wel eerst even laten 
weten aan Theo? (Riet is op Madagaskar). 
 
Als er genoeg tijd is, laat Johanna laat foto’s zien van het 
cactusreisje afgelopen zomer met een bus vol liefhebbers naar 
kwekers in diverse landen. 
 
Op dinsdag 3 december komt Andre van Zuijlen weer voor een 
van zijn lezingen met prachtige foto’s. Waarschijnlijk over Peru, 
maar andere opties zijn ook bespreekbaar. 
  



 

VERSLAGEN 
 

Verslag bijeenkomst dinsdag 1 oktober. 

 

Vanavond zal Ludwig verslag doen van zijn China-reis. Maar als 
eerste krijgen we via Ludwig de groeten van Jan Reynen. Dan 
volgt enige discussie over ons zaaltje. Men vindt het zeer 
vervelend, zeker als er een spreker van “buitenaf” is dat we er al 
om 10 uur uit moeten zijn. Een zorgvuldig voorbereide lezing moet 
dan vaak op het laatst afgeraffeld worden vanwege de tijdsdruk. 
Ludwig is vervolgens nog eens aan de beurt want hij was deze 
keer de afgevaardigde van onze afdeling op de ALV. Op verzoek 
van Theo doet Ludwig dan hiervan kort verslag.  

 Er is een nijpend tekort aan bestuursleden. Men zoekt een 
penningmeester, een ledenadministrateur, een webmaster 
en een algemeen bestuurslid. 

 Dan de naamswijziging van onze vereniging. Aangenomen 
werd de oude naam zoals die ontstaan is in 1947 voordat 
de Belgen erbij kwamen in 1952. Het wordt dus nu weer: 
Nederlandse vereniging van liefhebbers van cactussen en 
andere vetplanten ‘Succulenta’. 

Dan begint Ludwig rond kwart voor 8 aan zijn reisverhaal over 
China. Hij was al eerder gevraagd om een lezing in China te 
geven, dit ter opluistering van een tentoonstelling. Dat ging echter 
de doofpot in. In februari 2019 werd hij opnieuw gevraagd door 
een Chinees, die in Duitsland (Jena) een studie biochemie doet. 
Hij mocht ook iemand meenemen en dit werd Henk Viscaal. Zo 
werd er gevlogen naar Xiamen een stad met 3,5 miljoen inwoners.  
Daar de hele reis, verluchtigd met vele foto’s verschenen is in de 
laatste 3 nummers van Succulenta van 2019, zal ik hier verder 
geen verslag van doen. En dat volgens Ludwig in China alles 
“maakbaar” is goed te zien. 
We kregen mooie foto’s te zien op het scherm en wat mijzelf 
betreft: zo leeft de reis toch beter dan alles op papier te lezen en 
te bekijken. 
 
Dank je wel, Ludwig 

Riet Maessen 



 
PS: De toren in Shanghai met uitzicht op grote hoogte en met een 
glazen vloer waarover Ludwig sprak is de Oriental Pearl Tower. 

  

De uitgenodigde sprekers uit Europa en van Chinese botanische tuinen, zittend 

4e van rechts mr. Zhou Ji, de sponsor.   



 

  

Henk Viscaal bij een geïmporteerde brachychiton, de 

Australische flessenboom. Foto Ludwig Bercht 

Modern Shanghai met rechts de Shanghai Tower, de  op een na hoogste toren 

ter wereld, 628 m.  Foto Ludwig 



 

  

De toren met de 2 bollen links op de foto is de toren met de glazen 
vloer (Oriental Pearl Tower, 468 meter). Midden op de  foto de door 
Ludwig “beklommen” Shanghai toren (628 meter).  Foto Riet 
 

Uitzicht door de glazen vloer van de Oriental Pearl Tower. Foto Riet 



 

Zaaiwedstrijd: De agave van Riet 
 
Riet heeft zelf natuurlijk ook de zaden van de agave gezaaid. 
Hieronder het resultaat. Vier van de zes zaden zijn ontkiemd. De 
potdiameter is 6,5 cm. 
 



 

Vraag van Riet voor de novemberbijeenkomst 

 

Roland kocht dit schijfcactusje bij appie-happie -zonder 

naam- en op de onderste schijf staan wel 13 (ik heb ze net 

geteld) andere schijven (deze stonden er op bij aankoop). 

Hierop hebben zich bij hem ook al weer nieuwe gevormd. 

De vraag is nu: is dit normaal? Zoveel schijven op één schijf. 

Of is de plant gemanipuleerd? 

Misschien ter discussie? 

   



 

Botanische tuin Zuidas, Amsterdam 
 
Het weekend na monumentendag brachten Roland en ik een 
weekend door in Amsterdam. We hadden een kaartje voor de 
opera gekocht, een hotelletje gereserveerd en de rest was voor 
ons vrij om in te plannen. Het beloofde fantastisch weer te 
worden. Zodoende besloot ik dat we wel eens op de heenreis 
konden uitstappen in Zuid (we waren met OV) om een bezoekje te 
brengen aan de Botanische tuin Zuidas (vroeger de hortus van de 
VU). Als eerste was de looproute ernaar toe al een eye-opener. 
Wat een gebouwen! Maar, zoals gezegd het was prachtig weer en 
dus kwamen we heel relaxed aan bij de ingang van de tuin die 
inderdaad helemaal is opgenomen tussen alle kantoorgiganten en 
VU-gebouwen. 
We waren iets te vroeg bleek, maar na een paar minuten kwamen 
ze de poort al opendoen. Wat een weelde om daar rond te lopen, 
zo mooi en zo rustig. We gingen eerst maar eens aan de koffie. 
Vervolgens liepen we door de tuin en rondom de kassen. Maar 
toen: wat een schrik: de cactus- en vetplantenkassen waren op 
slot. Toch maar eens vragen: een zeer aardige vrijwilliger deed 
toen voor ons de kassen open. We hebben genoten binnen en 
buiten, het fantastische weer, de stilte, het contact met een paar 
vrijwilligers daar (die ik bij deze nogmaals bedank) en natuurlijk de 
planten. 
Voor verdere info: ze hebben een mooi website en timmeren erg 
aan de weg. https://botanischetuinzuidas.nl  
Ik zou zeggen bezoek de website, maar beter nog: ga er een 
keertje heen. 
Van ons bezoek aldaar heb ik een klein fotoverslag gemaakt. 
 

Riet Maessen 
  
Naschrift: 
De foto op de volgende baldzijde had ik ook genomen in de 
cactuskas en ik wilde nog navragen waar het voor diende. Dat 
vergat ik toen maar latere kreeg ik met email het antwoord: “het 
schaaltje is bedoeld voor de biologische bescherming van de 
planten in dit geval spint en citruswolluis. Het materiaal is geleverd 
door de firma Koppert. 

https://botanischetuinzuidas.nl/


 
Een boek werd aangehaald (later bleek dat ik het zelf in de kas 
heb staan): Kennen en herkennen. Levenswijzen van kasplagen 
en hun natuurlijke vijanden. M.H. Malais; W.J. Ravensberg. 
 
  

Schaaltje met materiaal voor de biologische bestrijding van plaagdieren. 
 

Fragment uit het boek “Kennen en herkennen. Levenswijzen van kasplagen 
en hun natuurlijke vijanden´. 
 



 
 
 
 
  

Een hoekje in de Euphorbiakas. 

Al behoorlijk oude cactussen. 
 



 
 
  

Mooie grote astrophytums. 

Vol met zaadbessen. 



 
  

Haemanthus coccineus. 

Een opuntia met mooi vallend licht. 



 
  

Argyroderma delaetii. 

Een mooi hoekje. 



 
 

De bloei van Ceropegia ampliata. 

Even uitrusten. 


